
                                                                                  

Orde van dienst voor de Veertigdagentijd en Pasen  

Voor zondag 22 maart 2026   

                                      

Welkom in ‘De Schakel’!  

VOORBEREIDING 

Welkom   

Ontsteken van de aandachtkaars in een moment van stilte  

Bemoediging en openingsgebed (wij gaan staan zo mogelijk) 

Ouderling:  Onze hulp in de Naam van de Heer  
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Ouderling:  Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt, 

       ons wekt en koestert met zijn stralen,- 
Allen:         wek Gij, God, zo ook mij! 

Ouderling: Zoals de zon geen dag ons in het donker laat,- 
Allen:        laat mij uw trouw ook nu weer dagen! 
Ouderling: Schep doorgang door wat zorgen baart, 

       wat angst aanjaagt, 
       en zet mij recht weer op mijn voeten: 

Allen:        niet moedeloos, 
       niet hopeloos verlamd, 
       maar opgericht, 
       met opgeheven hoofd tot U, 
       mijn Zon, 

       mijn dag, mijn licht! 
 

Eerste lied Psalm 130, 1.3. 



 

 

130:3 
Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 

Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 
 

Groet:  

Voorganger: De Heer zij met jou!  

Gemeente: Ook met jou zij de Heer!      (Hierna gaan we weer zitten) 

 

 



Bij de liturgische bloemschikking (mw. Connie Raven) 

 

Gebed om ontferming i                                                                                                                                                  
in het gebed zingen we Lied 301e 

 

en na het gebed zingen we Lied 281,1.2.3.4.5. 

 

281:2 
Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 
 

281:3 
Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 
 
281:4 
Gij roept ons met een nieuwe naam 
uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison! 
 

281:5 
Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 



WOORD 

Verhaal voor de kinderen                                                                                                                                        
waarna we zingen  

Projectlied Veertigdagentijd en Pasen: lied 854 

  

Daarna nemen de kinderen (en de tieners) een licht, ontstoken aan de 
Paaskaars,                                      mee naar hun eigen ruimte.  

 

Evangelielezing Johannes 11,1-5 en 17-27 

1Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria 

en haar zus Marta woonden – 2dat was de Maria die Jezus met olie ge-

zalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Laza-

rus was haar broer. 3De zussen stuurden iemand naar Jezus met de 

boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4Toen Jezus dit hoorde zei Hij: 

‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de 

Zoon van God geëerd zal worden.’ 5Jezus hield veel van Marta en haar 

zus, en van Lazarus.  loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’  

 

17Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het 

graf lag. 18Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 

vijftien stadie, 19en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria 



gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 20Toen Marta 

hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria 

thuisbleef. 21Marta zei tegen Jezus: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou 

mijn broer niet gestorven zijn. 22Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal 

geven wat U vraagt.’ 23Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 24‘Ja,’ 

zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal op-

staan.’ 25Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij 

gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder die leeft en in Mij ge-

looft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27‘Ja, Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U 

de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’ 

                                                                                                                                            
Wij zingen Lied 948 

 

948:2 
om in te schuilen, dat wij leven 
al zijn wij dood, zo dood als as. 
Laat ons er zijn, een eeuwig even, 
laat ons er zijn met U die was, 

 
948:3 
die is, die komen zal ten laatste, 
ten eeuwigste. Kom niet te laat! 
Gij kunt U toch in ons verplaatsen? 
Kom dan, wij zijn ten einde raad. 
 

Uitleg en verkondiging    (Stil moment of muzikale meditatie)  

ANTWOORD 

 

 



Wij zingen Lied 650 (yn ‘t Frysk) ‘De goedens fan de Hear…….’ 

 

 

 

 

 

Lied 650 Frysk

Gods goedheid is te groot

voor het geluk alleen,

zij gaat in alle nood

door heel het leven heen.

Lied 650 Frysk

Zij daalt als vruchtbaar
zaad

tot in de groeve af

omdat zij niet verlaat

wie toeven in het graf.

Lied 650 Frysk

Omdat zij niet vergeet

wie godverlaten zijn:

de wereld hemelsbreed

zal goede aarde zijn.



 

 

 

Mededelingen 

(De kinderen komen hierna terug)  

Inzamelingen: 1. Diakonie & Kerk 2. Doelcollecte 

Lied 650 Frysk

De sterren hemelhoog

zijn door dit zaad bereid

als dienaars tot de oogst

Der goedertierenheid.

Lied 650 Frysk

Het zaad der goedheid Gods,

het hoge woord, de Heer,

valt in de voor des doods,

valt in de aarde neer.
Lied 650 Frysk

Al gij die God bemint

en op zijn goedheid wacht,

de oogst ruist in de wind

als psalmen in de nacht.



 

 

(ieder dit dat wil kan een lichtje ontsteken aan de Paaskaars…) 

Gebeden met acclamatie   lied 367H 

                                                                                                                                                               

Stil gebed                                                                                                                                                                                
Onze Vader gesproken   

 

                                              

                                              
     

                       
                                                   

De 2e collecte is voor: Werelddiaconaat
 urkina  aso : voedsel voor boerinnen

NL37 INGB 0000 8448 06

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Onze Vader



 

Slotlied, wij zingen Lied 657 

 

 
657:2 
Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 

657:3 
Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang.

657:4 
Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

 n breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit,

in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader



het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 

Zending en zegen 

 eaamd met:   

 

Welkom voor ontmoeting, koffie, thee en limonade in de foyer!  

Actuele informatie is te vinden op: www.kerkincamminghaburen.nl 

 


